
 

 

 

 

                                 Reisverslag  
                           Oud en nieuw  2024/2025 

                          Landal ‘De Schatberg’ Sevenum 
 
 
Dag 1 reisdag 
 
De vakantie begon in Heerenveen waar Emmy en Ad  Femke, Gaatse en Kees 
welkom heetten onder het genot van een kopje koffie of thee.  
 
De boodschappen en koffers overgeladen en na een toiletstop begon de reis  
naar Arnhem. Helaas konden we niet alle files ontwijken. 
 
Bij Tendens werden we gastvrij ontvangen en na een kopje koffie/thee 
vertrokken we met de drie andere reizigers Nicole, Mark en Wieneke en 
konden we vertrekken naar Sevenum. 
 
 Hedi werd rechtstreeks naar het huisje gebracht. 
 
In Sevenum aan gekomen  ons aangemeld en met de sleutel van het huisje het 
park opgereden. 
We werden verwelkomt door Bollo, altijd leuk…… 



 

 

 

 
Even voorstellen: 
 

 
 
Van links naar rechts  Hedi, Nicole, Wieneke, Emmy, Kees, Femke, Gaatse en 
Mark.  
 
Aangekomen in het huisje eerst maar een kopje koffie of thee.  
Met een overheerlijke verrassing. 
Vervolgens de bagage uit de bus gehaald en alle telefoons en tablets met wifi 
verbonden. 
Kamers ingedeeld en ondertussen was het alweer etenstijd en dat had Emmy 
thuis voorbereid en konden we genieten van een heerlijk bord erwtensoep met 
broodjes worst en roggebrood met spek. Tenslotte een toetje en dat was de 
eerste gezellige maaltijd. 
Dat was een goed begin. 
De avond beetje kennis gemaakt met elkaar, drankje, chips etc en de dag was 
om. 
Iedereen was moe van de reis en de vele indrukken dus op tijd naar bed. 
 



 

 

 

Dag 2. 
 
We beginnen natuurlijk met een lekker ontbijt met heerlijke afbak broodjes, 
kerstbrood en alle daarbij behorende beleg. 
Aansluitend rondwandelen op het park om te kijken wat er zoal te beleven is. 
 
We hebben geluncht in Sevenum bij de Werkplats, die er gezellig uitziet van 
buiten en binnen, en genoten van soep, keuze uit brood met twee kroketten, 
tosti, of uitsmijter.  



 

 

 

Het was erg gezellig en lekker.  in ieder geval ruime keuze en het smaakte 
prima.  
Ter plaatse nog wat rond gelopen en de kerk bezocht die erg de moeite waard 
is. We hebben ook nog een kaarsje aangestoken.  
 

 
 
Deze kapelletjes staan onderweg op diverse plaatsen en ze zijn prachtig. 
 
 
 

 



 

 

 

Vervolgens nog wat inkopen doen die in Duitsland.  Het was maar een 
kwartiertje rijden. Het was erg druk met veel Nederlanders die allemaal 
winkelwagens vol met vuurwerk kochten.  
 
Was trouwens een mooi centrum daar met diverse winkels en vooral de dames 
gingen los. Bij DM. Een soort Kruidvat. 
 
Helaas was de tijd te kort om naar de kringloopwinkel te gaan waar we een dvd 
wilden kopen van “Home alone”.   
 
Het avond eten bestond uit soep, tosti’s en een lekker toetje. 

 
Dat was meer dan genoeg aangezien de lunch nogal veel was. 
 
Nu nog bespreken wat we de volgende dag eens zullen gaan ondernemen. 
 
Dag 3 
Rekening houdende met het weer en de beperkte mogelijkheden en 
verschillende wensen komen we tot de conclusie dat het goed lijkt om een 
parkje “aardbeienland’ te  bezoeken. 
 
          



 

 

 
 



 

 

 

 
Een leuk parkje. 
Even relaxen met een kopje warme chocomel mmmm  
 

 
En weer door… 

 
 
 
We hadden nog wat tijd over dus op de terug weg langs de kringloop winkel. 
Dat was een goede keus, een paar hebben veel gekocht. 
Ook Gaatse heeft hier een mooie ring gekocht voor Femke. Iedereen blij.  
Helaas geen “Home alone”  gescoord. 



 

 

 

 
Voor het avond eten stond er een lekkere kipsaté met patatjes en een schaaltje 
gezonde sla op de rol….. lekker hoor. 

 
En Nicole had nog een speeltje voor Joris gekocht….lief hoor…Joris helemaal 

blij. 



 

 

 

 
Dag 4 
 
Deze dag wilden eigenlijk wat rustig aan doen maar dit werd toch weer anders. 
Thuiszitten kunnen we immers ook als de vakantie voorbij is toch! 
Dus het plaatsje Mettetal  wederom bezocht en daar het centrum onveilig 
gemaakt op zoek naar een gebakje en een kopje koffie/thee. 
Deze waren allen dicht maar er waren voldoende andere winkels open om daar 
ons te vermaken. 
1 winkel T€Di  viel erg in de smaak, daar waren we niet uit te krijgen….alles zeer 
goedkoop. Tassen vol meegenomen! 

 
 
 
Na deze actie was de volgende attractie geregeld zijnde bowlen. 
Fanatiek werd hier gevochten om de hoogste score. 
 
Altijd leuk. 
Je kunt hier best heel veel doen, een mooi complex vlak bij het bungalow park. 
 



 

 

 

 



 

 

 

 
 
 
 
 



 

 

 

 
 



 

 

 

 
‘s Avonds lekker gegeten bij “LA PLACE”. De pizza wens ook vervuld.    



 

 

 

In het huisje een leuke film kijken en hapjes voor zover we nog zin hadden en 
daarna lekker slapen, op naar de laatste dag van het jaar. 
 
Dag 5 
 
Op de een of andere manier hebben wij de gasten uitgeput. 
Bij het ontbijt s ’morgens meldden zich een paar en men wilde een pyjama of 
joggingpak dag. We hebben dus laat ontbeten, en genoten van de dvd van de 
Griezelbus van Paul van Loon. Fijn het is vakantie. 
 
In de middag was het toch echt tijd om een oliebol of appelflap te verorberen, 
immers geen oud en nieuw zonder deze versnaperingen. Zelf bakken wilden we 
niet. 
Dus Ad heeft ze even opgehaald bij de oliebollen bakker want ter plaatse 
opeten zagen we niet zo zitten, veel te koud en er is geen restaurantje of iets 
dergelijks open waar we deze even zouden kunnen opeten. 

 
 
 
 



 

 

 

Eenmaal in huis nog even extra opgewarmd en met een drankje erbij genoten 
van deze traktatie. 

 
 
Toch wilden we toch ook nog wel een soort van terrasje pakken, binnen 
weliswaar want buiten regende het, dus bedacht dat we wel even naar het 
restaurant van de “Schatberg ”konden wandelen. 
 
Zo gezegd zo gedaan en we hebben een lekker drankje en warme hapjes 
besteld en van genoten, net als de mooie gesprekjes met elkaar. 
 
 



 

 

 

Deze dag kan niet stuk .. 2 x extra lekker; zo vier je het oudjaar en de avond 
volgt nog, ik denk dat Emmy nog veel meer lekkers voor ons heeft, ben 
benieuwd.  
 
En nu afwachten tot de jaarwisseling………. Lekkere hapjes, film kijken, De 
Toppers op tv, spelletjes gedaan en heel snel was het 24.00 uur.  
 



 

 

 

We toasten met z’n allen op het nieuwe jaar!  
 
Nog even een klein beetje sier vuurwerk voor de fun. 
Voor de gasten voor de veiligheid alleen de sterretjes…. 
 

 

 



 

 

 

 
 
Je kunt wel zien dat er veel wind stond. 
 
 

 
 
 
 



 

 

 

Te laat nog aan foto’s gedacht… Bijna alles was al op. 

 
 
Dan is het voor enkelen onder ons echt tijd om naar bed te gaan… de eerste 
nacht in 2025. 
 
Dag 6 
 
1 januari 2025  ... na lekker uitgeslapen te hebben tijd voor het ontbijt. 
 
Nieuwjaarsdag wilde de groep even rustig aan doen dus bedacht een 
kerstfilmpje te kijken en daarna een beetje actie want we hadden nog steeds 
de Limburgse vlaai tegoed en deze hadden we besproken bij het restaurant van 
het park. 
 
Dus daarheen gewandeld, bleek dat er geen verse vlaai was, jammer dus. 
De vlaai  hebben we nog steeds tegoed en hopen dat we deze morgen kunnen 
scoren. 
Nu dan maar een chocomel met slagroom, we moeten het er maar mee doen. 
Toch lekker en gezellig. 
 
 



 

 

 

 

De spelletjes tas hebben we regelmatig gebruikt, dammen, kaarten etc. 
Moet even vermelden dat Kees niet te verslaan is met dammen. 
Kees heeft minstens 6 x gewonnen van Ad en Hedi heeft 1 x gewonnen en Ad 1 
keer gewonnen.   
Nu is BINGO aan de beurt, de zak met cadeaus is al vaak bekeken dus nu zijn 
we in spanning wie wat gaat scoren. 

 



 

 

 

 
Na deze spannende bingo tijd voor het avond eten. Dit  was een grilplaat van 
Nicole die dit thuis nooit doet. O.a. gesmuld van lekkere vis, vlees, hamburgers 
en salades enz. Dit was echt genieten! 
 

 



 

 

 

 
 



 

 

 

 
 
 

Na deze heerlijke maaltijd heeft iedereen geholpen met het afruimen en rest 

ons nog een bakje koffie en een drankje en dat was het wel weer voor vandaag. 

 

Dag 7 

 

De laatste dag en nu willen we toch echt die Limburgse vlaai proberen, daar zien 

we de hele week al naar uit. 

 

 
 

Ja hoor gelukkig dit is nu gelukt,  koffie met vlaai en slagroom hmmm  eindelijk. 

 

 

 

 



 

 

 

Het leek de groep leuk naar Overloon, Oorlogsmuseum te gaan. We hadden het 

op de tablet laten zien, Het sprak de groep aan om hier te kijken. 

Het is een groot museum met heel veel materiaal waarvan we hopen dat wij 

hier nooit mee te maken krijgen. 

Indrukwekkend al deze machines en respect voor de soldaten die voor ons 

gevochten hebben.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

We sluiten dit zeer indrukwekkende museum af met een broodje en een 

drankje. 

 

 



 

 

 

 

 

Het moment is aangebroken om de koffers weer in te pakken. En de 

vakantieherinneringen, placemats enz uit te delen.  

 

Nog een laatste wens vervullen: we sluiten af met chinees eten.  

 

De vakantie week is sneller voorbij dan gedacht. 

 

Het was een gezellige viering van oud en nieuw. 

 

Wij de begeleiders Emmy en Ad (en Joris) vonden het een mooie week en 

bedanken jullie voor de gezelligheid en wensen jullie het allerbeste en een 

gezond en gezellig 2025 toe. En voor de toekomst heel veel mooie vakanties! 

 

Bedankt nog namens Joris voor de cadeautjes die hij heeft gekregen en de vele 

knuffels van jullie allemaal.  

En voor de Limburgse lekkernijen die wij hebben gekregen als waardering.  

 


